Verslagje wandeling rond Bellem op donderdag 22 december 2022

Hopla, 't zat en 't zit in de satellieten... adres van startplaats te Bellem was ingegeven in de gps, op
naar de laatste “De Lijnstapperswandeling van 2022”, naar ‘café Den Hert’.

Toen ik binnenging, gaf het al eerste goed gevoel. Nog eens een ouderwetse ‘gouden’ klink klikken,
de eerste blik in een degelijk en proper, gezellig cafeetje, met een ziel, waar zelfs 't joeng volk, ben
zeker, het fijn vindt, zoekt. Die aan zelfde tempo verdwijnen als de sneeuw voor zon en de
caravanfrituren van weleer. Met een ‘cafémadame’ uit de duizend, die het correct, proper maar
vooral met liefde en flexibiliteit net zo aangenaam en gezellig maken, met zelfgemaakte soep !

Hier bol ik zelfs met mijn fiets in de toekomst nog eens heen voor de beleving!

Twee jarigen in deze periode... we werden getrakteerd en hebben al zingend gefeliciteerd,
2x3x hoera!

De wandeling... Aalterse omgeving is plat en ondergrond en grachten naturel nattig, maar onze
wandelgidsen Dirk en José hebben mooi landelijk parcours uitgestippeld, bewegen voor hart en
bloedvaten om onszelf en onze dokters gerust te stellen en zorgverleners zolang mogelijk te
ontlasten.

En waar ieder zijn zegje met een van de leden kon doen. Van zweefvliegen tot verstopte waterfilters
in 't huishouden.

Van een eenvoudig grapje en grolletje zodat we mekaar amuseren, ontspannen, tot een fijn gezellig
samenzijn rond de afgedekte biljarttafel en gelukkig hadden we nog een actieve buschauffeusse
mee die met kleutergeld kan omgaan en tellen. Merci !

Kortom, ik was blij erbij te zijn en hoop nog vele grote of kleine wandelingen te mogen plannen

in ... 2023 ! Gelukkig nieuwjaar en see you ?

uw verslaggever van dienst, Nadine




